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Dag allemaal,

Welkom bij het 7de seizoen

Inmiddels hebben heel veel mensen zich aangemeld voor de lezingen van Kunstkring Zin in Kunst.
Allemaal van harte welkom en een speciaal welkom voor de nieuwkomers. Wij hopen natuurlijk dat de
lezingen in het nieuwe seizoen net zo boeiend en succesvol zijn als in voorgaande jaren.

Kandinsky en “Der blaue Reiter”

In deze eerste lezing op donderdag 19 september a.s. ontrafelt kunsthistoricus Michiel Kersten de
geheimen van de schilder Kandinsky. Ook zal worden ingegaan op de fascinerende ideeén van “Der
blaue Reiter”.

Niet de verbeelding van de zichtbare werkelijkheid, maar het ‘geestelijke’ staat centraal: kunst gedragen
door de klank van kracht en kleur.

De locatie waar de lezingen worden gehouden is de theaterzaal van MFA ‘t Berflo:

Apolloplein 1
7552 VG Hengelo

Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang lezing 19.30 uur.

Halverwege de lezing is er een korte koffie/theepauze; koffie en thee zijn bij de lezingen inbegrepen.
Na afloop bieden we jullie ter gelegenheid van de opening van het seizoen een gratis drankje met hapje
aan.

Vriendenpas 2024-2025
De nieuwe vriendenpas ligt bij binnenkomst voor je klaar. In verband met het grote aantal aanmeldingen
vragen wij jullie deze voortaan bij alle lezingen te laten zien.

Graag tot ziens op 19 september of bij een van de volgende lezingen.
Hartelijke groet,
Anne-Marie Biemans

Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg

> Tip
Een tentoonstelling over het werk van Kandinsky is nog tot en met 10 november te zien in Museum
H'ART ( de voormalige Hermitage) in Amsterdam.


https://www.berflo-hengelo.nl/
https://www.hartmuseum.nl/tentoonstellingen/kandinsky/
https://www.hartmuseum.nl/tentoonstellingen/kandinsky/

